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VERBINDEN

God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf

op. onze rcheol

Als docenten hopen we dat je het op onze school naar je zin
krijgt en dat je je snel thuis voelt.

Speciaal voor jullie is dit zakboekje gemaakt. Je vindt hierin
belangrijke en handige informatie voor je start op de Gomarus.

Lees het boekje goed door en laat het ook lezen aan je ouder(s)
of verzorger(s).

Houd het in de eerste schoolweken bij de hand. Zo kun je altijd
even iets opzoeken als je het niet meer weet.
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'Pa, ik heb zo'n zin om naar de Gomarus te gaan! Het lijkt me zo leuk
daar. En heel vaak een andere leraar... ik kijk er echt naar uit!'

'Eet nu eerst je bord maar leeg, Arie.' 'Ja maar, u begrijpt toch wel dat
ik er zin in heb? Enne... elk uur een ander vak.'

'Het zal niet altijd meevallen, jongen. Elke dag op de fiets en dat in
weer en wind. Maar je zult inderdaad wel veel nieuwe dingen
meemaken. Nu moet je echt dooreten, Arie!'

Nadat het bord van Arie ook leeg is, gaat vader lezen.

Even later klinkt de stem van vader door de keuken en hij leest Efeze
2. Arie luistert aandachtig. 'Want uit genade zijt gij zalig geworden
door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken,
opdat niemand roeme.'

Na het lezen is het gezin gewend dat vader een paar verzen uitlegt.

'Zeg Arie, jij had het net over de Gomarus, hé? Wat heeft Gomarus
met dit gedeelte te maken? Weet je dat?'

Arie denkt diep na. Heeft Gomarus iets te maken met dit gedeelte?
Daar heeft hij nog nooit over nagedacht. Er verschijnt een rimpel
boven zijn neus. Maar Arie weet het echt niet!

'Kijk maar eens goed naar deze tekst, Arie: 'Uit genade zijt gij zalig
geworden'. Daar staat dat als de Heere een nieuw hart geeft, dat echt
genade is. Daar heeft een mens niet voor gewerkt. Nee, het is echt
helemaal alleen genade. Je krijgt iets dat je niet verdient.

Vierhonderd jaar geleden waren ze het niet met elkaar eens. Een
zekere Arminius zei dat het ook een beetje van de mens afhangt als hij
een nieuw hart krijgt. 'Nee,' zei Gomarus, 'het is genade alleen als de
Heere iemand bekeert.' Kijk Arie, dat staat ook in Efeze 2.

Op jouw toekomstige school vinden ze dat belangrijk en daarom
hebben ze de school vernoemd naar Gomarus.'
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De Gomarus Scholengemeenschap is een reformatorische school.
Dat betekent dat op school de Bijbel centraal staat.

Daarom beginnen we elke schooldag met het lezen uit de Bijbel, het
zingen van een psalm en gebed. Ook sluiten we de schooldag af met
gebed.

Wat we uit de Bijbel lezen, is niet alleen voor op school. Het heeft
invloed op ons hele leven. Dat zie je bijvoorbeeld terug in hoe we met
elkaar omgaan, in ons gedrag, onze kleding (rok of jurk voor meisjes;
broek voor jongens) en ons taalgebruik.

Door de Bijbel centraal te stellen, willen we samen leren leven tot eer
van God. Dat vraagt elke dag om keuzes, ook op school.
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